Vertellen

Een prachtkoning

Jesaja 11:1-10

Vertelling 4-7 jaar

Een nieuwe koning

In het land Israél zijn de mensen bang.

Ze zijn bang voor koningen van andere landen.

Bang voor soldaten, bang voor oorlog.

Wie kan de mensen helpen om een beetje minder bang te zijn?
Ze hebben wel een koning;

maar dat is niet zo’'n grote koning.

Daar komt Jesaja, de profeet.

Hij vertelt de mensen over God.

‘Jullie zijn bang’, zegt Jesaja, ‘maar ik heb nieuws.

Niet zomaar nieuws. Ik heb nieuws dat God zelf aan mij verteld heeft.
Over een tijdje krijgen wij een nieuwe koning.

Een goede, vriendelijke koning.

Hij is wijs en verstandig.

Hij houdt van God en van de mensen.

Hij zorgt voor mensen die hem nodig hebben.

Als die koning er is, komt er overal vrede.’

‘Overal?’ vragen de mensen.

‘Overal’, zegt Jesaja.

‘In het hele land?’ vragen de mensen.

‘In het hele land’, antwoordt Jesaja. ‘En zelfs daarbuiten.
Bij de mensen zal het vrede zijn...

en bij de dieren zal het ook vrede zijn.

Een wolf zal niet meer jagen op een lammetje,

een leeuw zal rustig in de wei liggen.

Want de koning brengt vrede.’

De mensen doen hun ogen dicht.

Ze zien het voor zich: een land vol vrede bij de mensen en de dieren.
Daarna doen ze hun ogen weer open.

Ze knipperen een beetje tegen het licht.

Ze zijn nog steeds een beetje bang.

Maar toch iets minder.

Dat komt door het verhaal van Jesaja!
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Werkvormen
4-7 jaar
P Gesprek: Wat is vrede? Wat vertelt
Jesaja over de koning?
Binnenkort vieren we kerst. Wat
vieren we dan? Heeft dat ook te maken met het
verhaal van Jesaja?

Spel: Als je je ogen dicht doet, kun je
‘ soms toch nog iets zien. Ga samen in de

kring zitten en sluit je ogen. Wil iemand

vertellen over iets leuks dat zij/hij heeft mee-
gemaakt? Zien de anderen het voor zich?

Creatief: Maak een kroon voor de
o{ koning.



